New Beginnings ‘New Beginnings’ is een essence die op 15 september 2024

is gecrederd in een samenkomst van Braziliaanse en

Nederlandse kinesiologen en bevat de volgende

Witteveen 15 sept. onderdelen:

v' Promises- Loslaten (Coby Schasfoort-Spanbroek):

Ik beloof je dat: Wanneer je het idee hebt dat er geen sprankje licht is in je bestaan,

wanneer je het gevoel hebt dat je gekwetst en mishandeld bent,

wanneer je het gevoel dat iedereen, zonder jou te zien voor wie je bent, over je heen walst,

ik je de connectie met je oorspronkelijke Godsvonk opnieuw zal laten ervaren, dat ik je zal laten herkennen dat
er maar één is zoals jij en dat je noodzakelijk bent in het eeuwige plan, met al je gevoelens en ervaringen.

Ik beloof je de kracht om gekwetst gevoel te laten gaan.

v" Onuitroeibaren — Brandnetel (Coby Schasfoort-Spanbroek):
Brandnetel Urtica Luister: Als tastbare plant ben ik een manusje van alles. Ik reinig het bloed, ik haal de
winterblues uit je lijf, ik geef je ogen weer een stralende glans ik bevorder je spijsvertering, ik bevrijd je van
stijve gewrichten, kort en goed ik ben een schrobber, dweiler, poetser, opruimer, pijnstiller, en nog veel meer.
Sla de oude kruidenboeken erop na. Mijn Essentie: is Passie! Ik ben er altijd op uit om je de passie voor het
leven te geven. Ik kan de onoplettenden en onvoorzichtigen pijnlijk prikken. Eigen schuld dikke bult. Ik ben
een meester in het oplossen van oude conflicten, en in het plakken van helende pleisters op verse en oude
wonden. Ik beziel, herstel en breng je levenskracht terug na diep verdriet, teleurstelling en wrok. Ik help je bij
het opnieuw aangaan van je betrokkenheid en inzet voor elk creatief plan dat bijdraagt aan je eigen levensgeluk

en dat van anderen.

v' Het lied "O Que E, 0 Que E?" van Gonzaghuina

Het nummer "O Que E, 0 Que E?" van de Braziliaanse singer-songwriter Gonzaguinha is een ware hymne aan
de vreugde van het leven en het belang van het hebben van een positieve levenshouding. We worden
uitgenodigd om na te denken over de essentie van het leven. De herhaling van het refrein "Viver e nao ter a
vergonha de ser feliz, " (Leef en schaam je niet om gelukkig te zijn) is een oproep om van het leven te genieten
zonder angst voor het oordeel van anderen. Het leven is van nature mooi en het verdient om volledig en
gelukkig geleetd te worden!

Op de website vind je de songtekst en een youtube opname van dit lied.

v Thymus:
We testten de emotie van de thymus en kwamen tot: “Ik ben oké!”

v Tapijtreiniger (Coby Schasfoort-Spanbroek)
Voor alle omstandigheden waarbij je het gevoel hebt niet gezien, niet gehoord, niet gewaardeerd te worden. En
waarbij je het gevoel hebt niet geliefd te zijn, niet geloofd te worden, belachelijk gemaakt, gepest, geplaagd en
genegeerd te worden.
De volledige tekst kun je vinden op https://zichtverbreders.nl/webshop/#!/remedies/products/essence--0x27-

tapijtreiniger-0x27/-
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